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Vanuit bestuur en taakgroepen 
 

Corona 

Corona bepaalde twee jaar ons leven. En corona 
gaat niet meer weg, zeggen deskundigen. Toch 
wordt het nu anders. Er komt meer ruimte. Dat is 
een geschenk van God. Hij geeft ons weer ruimte. 
Daar zijn we blij mee. 

Corona was ernstig, helemaal voor mensen met 
een zwakke gezondheid. Veel mensen werden 
ziek. Er zijn mensen aan corona gestorven. 
Misschien ook iemand die je lief was. En corana 
bleef ondanks de vaccinaties. En sommigen 
hebben nog steeds klachten na hun 
coronabesmetting.  

Maar we zijn een andere fase ingegaan. Veel 
beperkende maatregelen zijn in februari vervallen, 
ook voor kerkdiensten. Maar blijf opletten en help 
elkaar om elkaar niet te besmetten. Daarbij helpen 
handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 
geen handen schudden en nog een paar dingen. 
Kerken zijn weer helemaal open. Misschien bent u 
toch bang om naar de kerk te gaan. Neem dan 
contact op met de Interkerkelijke Commissie. Zij 
kunnen aan de kerk waar de dienst is vragen om 
een speciale plaats in de kerk waar je afstand 
houdt van elkaar. 

We kunnen weer fysiek bij elkaar komen in 
vergaderingen. En dat doen wij van het IDP ook 
weer volop. Digitaal vergaderen was een mooie 
oplossing in coronatijd. Veel werk kon daardoor 
doorgaan. Maar elkaar fysiek ontmoeten gaat 
boven alles. Wij hopen dat de samenleving open 
blijft. We wensen iedereen de zegen van God toe 
in het werk. 
 

Landelijke contactdag  

Helaas moesten we de landelijke contactdag van 
2021 uitstellen. Even is gedacht de contactdag in 
april dit jaar te houden. Maar dat lukte niet. Nu 
wordt het waarschijnlijk zaterdag 12 november 
2022. Dat is de tweede zaterdag in november. Op 
die zaterdag is altijd de landelijke contactdag. De  

 
 
 
locatie en het programma worden later bekend. 
Op het programma staat in ieder geval het 
onderwerp Beeldende taal, met workshops. 
 
Landelijke Bijbeldag  

Op zaterdag 12 maart 2022 is de landelijke 
Bijbeldag. Het thema is: Gods Schepping. 

Deze dag wordt u 
online aangeboden.  
Op twee manieren: 
1 Eerst is er voor ieder 
thuis een 
programma te volgen. 
Dat programma vindt u 
op de website van het 
IDP. Vanaf 9 uur ‘s 
morgens is het 
programma te 

bekijken. Iets later die ochtend mag natuurlijk ook. 
U kunt elk moment beginnen. 
2 Daarna bent u welkom bij een online 
AfterTalk: Samen online even over het thema 
napraten. Deze AfterTalk is van 1 tot 2 uur ’s 
middags! Vooraf aanmelden is niet verplicht. 

We hopen dat veel mensen thuis het programma 
volgen op zaterdag 12 maart. 
Meedoen? Dat kan via deze link:  
https://www.doofenkerk.nl/landelijke-bijbeldag-
2022  En we hopen u te ontmoeten bij het online 
napraten, zaterdag 12 maart om 1 uur. Via deze 
link kunt u meedoen met de AfterTalk: 
https://zoom.us/j/7070590534?pwd=NFRwdENM
RGl0dUUwSjRHK1kzYWtzZz09 
Als u op 12 maart verhinderd bent, dan kunt u 
later het programma nog bekijken.  
De onlineontmoeting is eenmalig. Die is alleen op 
12 maart. 
Namens het IDP: Wim Otte en Kees Smit Met 
medewerking van Anna Mendel en Cathinka 
Ruissen 

 

nieuwsbrief 2022-1  februari 

op www.doofenkerk.nl link naar nieuwsbrief in NGT 

https://www.doofenkerk.nl/landelijke-bijbeldag-2022
https://www.doofenkerk.nl/landelijke-bijbeldag-2022
https://zoom.us/j/7070590534?pwd=NFRwdENMRGl0dUUwSjRHK1kzYWtzZz09
https://zoom.us/j/7070590534?pwd=NFRwdENMRGl0dUUwSjRHK1kzYWtzZz09
http://www.doofenkerk.nl/
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Regionale bijeenkomsten ICs 

Het was de bedoeling om eenmaal per twee jaar 

contact te hebben met alle zestien IC’s. Door 

corona is daar de afgelopen twee jaar niets van 

terechtgekomen. Van onze kant is er wel steeds de 

behoefte geweest om fysiek contact met elkaar te 

hebben. Na dit uitstel wilden we in korte tijd alle 

IC’s ontmoeten. Vandaar dat we hebben besloten 

om in januari en februari vier regionale 

bijeenkomsten met de IC’s te organiseren en daar 

in gesprek te gaan met elkaar. Het doel was en is 

om elkaar beter te leren kennen en aan de weet te 

komen wat er over en weer leeft waar het gaat 

over het dovenpastoraat.  

Inmiddels zijn er drie geweest 

17-01 in Leerdam voor de regio West 

25-01 in Utrecht voor de regio Midden 

15-02 in Assen voor de regio Noord. 

De geplande bijeenkomst in Nunspeet voor de 

regio Oost is uitgesteld naar 15-03. 

Een impressie van de drie gehouden 

bijeenkomsten, die overigens alle drie redelijk tot 

goed zijn bezocht. In Utrecht en Assen bestond de 

mogelijkheid digitaal aan te sluiten en daarvan is 

door een beperkt aantal mensen gebruik gemaakt. 

Met elkaar hebben we na de opening en de 

kennismaking gesproken over onze 

basisactiviteiten zoals de dovendiensten en de 

gecombineerde diensten. De taakgroep heeft de 

vraag gesteld in hoeverre dove mensen bij deze 

diensten worden betrokken. Wordt de mening van 

doven gevraagd hoe zij diensten hebben ervaren? 

Het pastoraat zelf kwam ook ter sprake, bij wie ligt 

de eindverantwoordelijkheid voor het pastoraat, 

bij de aangesloten kerken of bij de IC’s? Dezelfde 

vraag hebben we gesteld waar het gaat om 

catechese en Bijbelkringen. 

Een punt van zorg is de betrokkenheid van 

jongeren bij de diensten, hoe bereiken we hen? 

En wat vindt men, moeten voorgangers zelf de 

gebarentaal gebruiken? 

Na de pauze hebben we gesproken over de tijd, 

dat mensen bestuurslid zijn van een IC, hanteren 

zij een rooster van aftreden? 

Een dezer dagen wordt een enquête uitgezet 

onder de kerken van de kerkgenootschappen die 

deel uitmaken van het IDP om aan de weet te 

komen b.v. de relatie tussen deze kerken en de 

IC’s. En kennen zij hun dove gemeenteleden? 

Tot slot was er aandacht voor onze website en de 

IDP-app, ontwikkelingen die niet stilstaan. 

Wanneer de bijeenkomst in Nunspeet is geweest 

gaan we onze aandacht richten op die 

onderwerpen waarin wij als Taakgroep misschien 

iets kunnen betekenen voor de IC’s. De 

verschillende onderwerpen zijn verdeeld onder de 

vier leden van onze Taakgroep. We kiezen alle vier 

twee personen om met hen van gedachten te 

wisselen over de diverse thema’s en zo mogelijk 

aanbevelingen te doen over de besproken 

onderwerpen en de ervaren knelpunten 

Na 15 maart gaan we hiermee aan de slag en zo 

half april hopen we als Taakgroep met onze reactie 

naar buiten te komen, in ieder geval richting IC’s. 

U hoort dus binnenkort weer van ons. 

Arie Slob, voorzitter Taakgroep IC’s 

 

Een eigen app 

November 2021 stond de landelijke contactdag 

gepland. Het plan was dan ook stil te staan bij het 

jubileum ’50 jaar IDP’. Helaas is deze dag niet 

doorgegaan. Inmiddels zijn de plannen voor een 

dag later dit jaar al wel in de maak.   

Wie jarig is   trakteert… En dat had het IDP ook op 

die dag willen doen. We 

hebben een heuse eigen 

App voor de mobiel en 

tablet laten ontwikkelen. De 

app geeft de mogelijkheid 

om als doven en horenden 

met elkaar in contact te zijn 

en te blijven. 

Zoeken op ‘dovenpastoraat’ 

in de Google of Apple store brengt je bij de app. 

Na het downloaden en aanmelden, kan je de app 

verder gaan ontdekken. Dus pak de mobiel of 

tablet/iPad erbij en ga naar de store. Op de 

website van het IDP (www.doofenkerk.nl/app) is 

nog meer informatie te vinden. Ook voor vragen 

kunt u hier terecht. 

 

http://www.doofenkerk.nl/app
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Jeugddienst in Woerden  

Op 1 mei hopen wij een jeugddienst te 

organiseren in de Kapel Weddesteyn 

Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden. De 

dienst begint om 12.00 uur.  De voorganger van de 

jeugddienst is dovenpastor Hendrik Stevens. De 

jeugddienst wordt georganiseerd door de 

Taakgroep Jongeren en IC Utrecht. Nadere 

informatie volgt nog. 

 

Van de dovenpastores 
 

Studie van Hendrik Stevens 

Voor de registratie als kerkelijk werker in de PKN 

moest Hendrik een extra studie volgen. De studie 

heet ‘Kerk In Uitvoering’. Op 4 februari heeft hij 

zijn studieverslag ingeleverd. Nu moet hij wachten 

op de beoordeling van zijn docenten. 

 

IDP diversen  

Voorgangers dovendiensten 

Op de website van het IDP staat de actuele lijst 
met voorgangers in dovendiensten die door het 
IDP zijn toegelaten. Zie: 
www.doofenkerk.nl/organisatie/download 

 

Vrijwilligers 

Twee werelden, verschillende gaven, één kerk. Dit 
is waar het IDP voor staat. Daar zetten veel 
vrijwilligers zich voor in, dove en horende mensen 
samen. Dat doen ze voor de hele kerk met 
horende en dove leden.  

Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk het filmpje 
en lees het verhaal op ikdoemee - Interkerkelijk 
Dovenpastoraat (doofenkerk.nl) 

 

Giften 

Giften voor het IDP zijn altijd welkom. En ze zijn 
aftrekbaar. Maar dan moeten ze wel op het goede 
bankrekeningnummer worden gestort.  
Dat is NL 27 INGB 0674 5493 68  
t.n.v. Interkerkelijk Dovenpastoraat. 
Dit nummer staat ook op de website.  

Er komen nog steeds giften binnen op het oude 

nummer. Let op, die giften zijn niet aftrekbaar! 

Gebruik daarom het oude nummer niet meer.  

 

Huishoudelijk reglement IC 

Elke IC heeft een huishoudelijk reglement. Daarin 
staan de belangrijke regels over waarvoor de IC er 
is en hoe alles hoort te gaan. Sommige van die 
reglementen zijn niet meer actueel.  
Er staat een modelreglement op 
www.doofenkerk.nl/organisatie/download 

 

Ander nieuws 

 

Project Jezus Messias 

Het IDP werkt samen met Wycliffe voor het 

vertaalproject van het boek Jezus Messias. Het 

stripboek Jezus Messias wordt vertaald in de 

Nederlandse Gebarentaal. Aan dit project werken 

de taakgroep missionair en taakgroep jongeren 

van het IDP mee. 

Het vertaalteam was op 11 februari voor het eerst 

bij elkaar. De leden van het vertaalteam zijn: 

Leanne Bosch, Reinier en Henrieke Kramer en 

Hendrik Stevens. De vertalingen worden 

gecontroleerd door Alfred Bout. Daarnaast geeft 

hij adviezen. Hannah Bout is er ook intensief bij 

betrokken en ook zij adviseert het vertaalteam. 

Het is een uitdagend project. Het is belangrijk dat 

het boek goed wordt vertaald in de Nederlandse 

Gebarentaal.  

Het eerste doel van het vertaalteam is om twee 

verhalen te vertalen en die in twee filmpjes te 

publiceren.  

 

Bijbel in gebarentaal wereldwijd 

Alfred en Hannah Bout komen weer naar 

Nederland! Is het Bijbelvertaalwerk in 

gebarentalen voorbij? Nee hoor! Het vertaalwerk 

is afgelopen jaren door het coronavirus veranderd. 

Veel vertaalwerk gebeurt op afstand. Het overleg 

wordt vaak online gedaan. Vanaf de zomer zullen 

Alfred en Hannah vanuit Nederland gaan werken.  

http://www.ikdoofenkerk.nl/
http://www.ikdoofenkerk.nl/
http://www.doofenkerk.nl/organisatie/download
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Wij willen u bedanken voor uw gebed en uw 

betrokkenheid. Uw gebed blijft nodig, evenals uw 

(financiële) betrokkenheid.  

Een gift kan op bankrekeningnummer NL 44 RABO 

0145 28 8676 t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers 

Nederland o.v.v. Alfred Bout (Wycliffe heeft ANBI-

status). 

De thuisfront-commissie is bezig met het 

verzamelen van vaste donateurs. Wil je meer 

weten over het werk van Alfred en Hannah Bout? 

Wilt u graag een vaste donateur worden? Kijk dan 

op: www.familiebout.com En, het is een mooi 

collectedoel in IDP-kerkdiensten! 

 

Uitzending meditaties 

Op weg met de Ander zendt via haar website 
meditaties uit. Verschillende mensen verzorgen 
die meditaties, elke maand een. De ene spreker 
gebruikt NGT, de andere NmG. Er staan al veel 
meditaties op de website. En dit jaar komt er weer 
elke maand één bij.  Hieronder het rooster voor 
2022. En dit is de link naar de meditaties: 
Dovendiensten - Vereniging Op weg met de ander

Rooster eerste helft 2022 

datum van thema schilderij Bijbelgedeelte 

28 januari  Wolter Smit   

NmG 

Het gaat anders 

dan je denkt 

De Zaaier  

Vincent van Gogh 

Matteüs 13:1-9  

en Jesaja 55:11 

28 februari: 

Lijdenstijd 

Martin Visser  

NGT 

Als je veel van 

iemand houdt 

geen Johannes 10:11-15 

18 maart   Kees Smit  

NGT 

De bruiloft te Kana Johannes 2 Bruiloft 

te Kana - He Qi 

Johannes 2 

16 april: 

Pasen   

Jan Swager 

NmG 

‘Je hoeft niet bang 

te zijn’ 

geen Matteüs 28:1-10 

13 mei Jan Swager  

NmG 

Verrijzenis  Verrijzenis  

Jeltje Hoogenkamp 

1 Korintiërs 15:19-26 

3 juni: 

Pinksteren  

Hendrik Stevens 

NGT 

Geest vol leven! geen Johannes 7:37-39 

 


